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VYoorwoord

Voor u ligt ons nieuwe programma met een brede waaier aan activiteiten. De
hoofdrollen zijn weggelegd voor Umberto Eco en Martin Heidegger.

In het cursustraject Van zondaar tot humanist, waarin de overgang in de filosofie
van de late middeleeuwen naar de renaissance wordt behandeld, wordt Umberto
Eco’s klassieker De naam van de roos besproken in twee cursussen van 6 lessen.
Het boek en de verfilming ervan bieden fantastisch materiaal om aan de hand van
allerlei thema’s de eerste helft van de 14e eeuw te bespreken, een onverwacht
spannende tijd. Als inleiding is er de lezing Het kloostertuintje van Walafried.
Ook 1s er de 2-daagse busexcursie De verfilming van ‘De naam van de roos’, naar
Kloster Eberbach waar de interieuropnamen zijn gemaakt.

In het 2-jarige cursustraject Filosoferen met Heidegger verdiepen we ons verder
in Heideggers filosofie van nd de Tweede Wereldoorlog, die men ook wel
aanduidt als het ‘andere denken’. Na de twee cursussen over zijn voordracht De
vraag naar de techniek, lezen we dit seizoen een tweetal korte voordrachten:
Bouwen wonen denken en “... dichterlijk woont de mens ..." (beide uit 1951). Als
inleidingen zijn er de lezing Heidegger - ‘De veldweg’ en de themamiddag
Heidegger - ‘Het geheim van de klokkentoren’.

In juni gaan we opnieuw naar Sils Maria in Zwitserland. Het zal ons 15e verbljjf
zijn in dat prachtige dorpje! Na de cultuurreizen In de voetsporen van Nietzsche,
Op pad met Rilke, Hesse en Mann (over schrijvers in de voetsporen van
Nietzsche), en Denken over kunst (over de beeldende kunstenaars), gaat het nu
over Klaus Mann (1906-1949) en Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). Ze
waren nauw bevriend en werkten in Sils aan hun bijzondere artikelen en boeken.
In april 2025 werd de literaire nalatenschap van Schwarzenbach erkend als
UNESCO-werelderfgoed, net als die van Nietzsche overigens. De activiteit heeft
de opzet van een seminar van vijf dagen.

Genoeg materiaal voor een gedegen cultureel-filosofische invulling van het
nieuwe halfjaar. Graag zien we u bij een lezing, themamiddag, seminar, cursus of

excursie. ledereen 1s welkom!

Robert Kragting, namens Rubico - Filosofie en Cultuur
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Lezing
Het kloostertuintje van Walafried

Het beroemdste en meest geliefde gedicht van de Duitse monnik Walafried Strabo
(808-849) is wel Hortulus (‘het tuintje’), dat gaat over zijn kloostertuin. Het is
een van de belangrijkste botanische werken uit de middeleeuwen en maakt deel
uit van de Karolingische renaissance.

Toen hij zijn gedicht schreef was Walafried abt van de benedictijnerabdij van
Reichenau. In Aken was Karel de Grote (768-814) voor hem een waar ideaal:
“Meer dan andere koningen beijverde Karel zich geleerden te vinden, om ze in
staat te stellen op hun gemak te filosoferen, en zodoende de uitstraling van de
wetenschap, die in deze barbaarse wereld deels onbekend was, te waarborgen,
[...]”. Maar onder Karels opvolger Lodewijk de Vrome (814-840) en zijn zonen
waren er grote spanningen in het rijk. In de stille afzondering van zijn klooster
kon Walafried zich wijden aan de aanleg van een kloostertuin en het schrijven
van een kunstzinnig en geleerd gedicht over zijn tuin.

De lezing wordt gegeven in het kader van de cursus over Umberto Eco’s De naam
van de roos in het cursustraject Van zondaar tot humanist (zie p. 8).

Roermond

datum en tijd maandag 5 januari 2026, 14.00-16.00 uur

locatie MFC 't Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

Heerlen

datum en tijd  woensdag 7 januari 2026, 14.00-16.00 uur

locatie Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren)
Maastricht

datum en tijd  donderdag 8 januari 2026, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom)
locatie Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht
spreker Robert Kragting

kosten € 15,-

aanmelden tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen



Lezing
Heidegger - ‘De veldweg’

Heidegger heeft zijn essay De veldweg geschreven in 1949 voor het gedenkboek
over zijn stadsgenoot, de MeBkirchner componist Conradin Kreuzer. In deze
semi-autobiografische tekst gaat het over een landweg bij MeBkirch waarop hij
telkens weer wandelde. Als student vertoefde hij regelmatig met een filosofisch
boek op een bank onder een oude eik aan deze veldweg.

Op het eerste gezicht lijkt de tekst een louter poétische verwerking van jeugd-
herinneringen van Heidegger, maar zijn tekst is ook een meditatie over het wezen
van het denken. Het beslissende uitgangspunt van waaruit Heidegger telkens weer
vertrekt, 1s de overtuiging dat de werkelijkheid zinvol en verstaanbaar is. Zijn
denken is een poging de werkelijkheid in al haar facetten aan het licht te brengen.
Denken in de ware zin van het woord is bezinning, en wel bezinning op dat wat
in al het zijnde hetzelfde is en toch verschillend van al het zijnde: het zijn. Het
zijn 1s het eenvoudige en hetzelfde, dat al het denken eerst mogelijk maakt, maar
dat uiteindelijk toch niet helemaal gevat kan worden.

De lezing is een inleiding op de twee cursussen van 6 lessen in het cursustraject
Filosoferen met Heidegger, de eerste over Bouwen wonen denken (p. 6), de
(p. 10), maar kan ook los gevolgd

»

tweede over “... dichterlijk woont de mens ...

worden.

Roermond

datum en tijd  vrijdag 9 januari 2026, 14.00-16.00 uur

locatie MFC 't Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

Maastricht

datum en tijd  zondag 11 januari 2026, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom)
locatie Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht
spreker Robert Kragting

kosten € 15,- (inclusief tekstmateriaal)

aanmelden tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen



Seminar van 2 dagen
Annemarie Schwarzenbach - een kennismaking

Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) was een Zwitserse historica, schrijfster,
journaliste, fotografe en wereldreiziger. Nauw bevriend met Klaus en Erika
Mann, stond haar leven geheel in het teken van het zoeken naar vrijheid,
humaniteit en authenticiteit. Zij deed dit op een zeer eigen wijze. Hoewel geen
vakfilosofe, was zij een ‘vrije geest’ in de zin van Nietzsche.

De eerste dag kijken we ’s ochtends naar een documentaire over haar leven. Ook
lezen we over haar afschuw bij de machtsovername door Hitler in 1933 in
Duitsland. ’s Middags staat haar eerste reis naar Perzié€ centraal.

Dag twee lezen we ’s ochtends haar verslag van de reis met Klaus Mann naar het
schrijverscongres in Rusland, 1934. De dag wordt afgerond met een documentaire
over de reis van Annemarie Schwarzenbach en Ella Maillart naar Afghanistan in
1939. Samen reden ze in een Ford-cabriolet helemaal van Genéve naar Kabul!

De activiteit is bedoeld als voorbereiding op het seminar “Ik schrijf niet met de
hand alleen ...”: Klaus Mann en Annemarie Schwarzenbach in Sils (zie p. 11),

maar kan ook los gevolgd worden.

Het seminar wordt gegeven in Roermond en Maastricht:

Roermond
locatie MEFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond
tijd ‘s ochtends én ‘s middags, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
data maandag 12 en dinsdag 13 januari 2026
Maastricht
locatie Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht
tijd ‘s ochtends én ‘s middags, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
data donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2026

(het seminar in Maastricht is tegelijk ook te volgen op Zoom)
docent Robert Kragting
kosten € 97,50 (inclusief tekstmateriaal)
aanmelden tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen



Cursus van 6 lessen

Filosoferen met Heidegger
‘Bouwen wonen denken’

We lezen Heideggers voordracht Bouwen wonen denken. Heidegger bracht de
tekst ten gehore op 5 augustus 1951 te Darmstadt tijdens een congres over Mens
en Ruimte. Aan de hand van concrete dingen, zoals de brug in Heidelberg en een
boerenhoeve in het Zwarte Woud, verduidelijkt hij de bestaanswijze van de mens
als een ‘wonen’. Heideggers beschouwing geeft een mogelijke aanzet voor een
hedendaagse milieu- of ecofilosofie die zich laat leiden door het devies: denk op
wereldschaal, handel ter plaatse.

Tijdens de bijeenkomsten wordt de tekst in het oorspronkelijke Duits gelezen
vanwege Heideggers eigenzinnige taalgebruik. In de reader bij de cursus is naast
de Duitse tekst een Nederlandse vertaling afgedrukt.

3 b

De vervolgcursus is Filosoferen met Heidegger: “... dichterlijk woont de mens ...’
(p. 10). De lezing Heidegger - ‘De veldweg’ (p. 4) is bedoeld als inleiding bij
beide cursussen.

De cursus wordt gegeven in Roermond en Maastricht:

Roermond
locatie MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond
tijd maandagochtend, 10.00-12.00 uur
data le halfjaar 2026, van 19/1 t/m 2/3, niet op 16/2
Maastricht
locatie Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht
tijd dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur;
en ook: dinsdagavond, 19.00-21.00 uur (ook op Zoom)
data le halfjaar 2026, van 20/1 t/m 3/3, niet op 17/2
docent Robert Kragting
literatuur reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus
kosten € 160,-
aanmelden tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen



Themamiddag
Heidegger - ‘Het geheim van de klokkentoren’

Steeds weer voel je bij Heidegger een heimwee naar een wijze van leven, van zijn,
die verloren is gegaan. En keer op keer gaat deze heimwee gepaard met een
weeklacht over de verwaarlozing van de dingen en de aarde, die inherent is aan
de aard van de moderne techniek, en de daarmee samenhangende ontworteling
(‘Wurzellosigkeit’) van de hedendaagse mens. In 1955 schreef hij: “Al datgene,
waarmee de moderne technische media de mens uur na uur prikkelen, overvallen,
voortjagen, - dat alles is tegenwoordig de mens reeds meer nabij dan de eigen
akker rond de hofstede, dan de hemel boven het land, dan de getijden van dag en
nacht, meer nabij dan de gewoonten en de zeden van het eigen dorp, dan de
overlevering van de streek waar men thuis is.”

Tijdens de themamiddag gaat alle aandacht uit naar een voordracht van Heidegger
uit 1954 over de klokkentoren van de St. Martinus-kerk in zijn geboortedorp
MeBkirch. Zijn vader was koster en droeg zorg voor het luiden van deze klokken.

De themamiddag sluit goed aan bij de lezing Heidegger - ‘De veldweg’ (p. 4),
alsook en de twee cursussen in het traject Filosoferen met Heidegger: ‘Bouwen,

wonen, denken’ (p. 6) en “... dichterlijk woont de mens ...”" (p. 10).

De themadag wordt gegeven in Roermond en Maastricht:

Roermond

tijd vrijdag 6 maart 2026, 13.30-16.30 uur

locatie MEFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

Maastricht

tijd zondag 8 maart 2026, 13.30-16.30 uur (ook op Zoom)

locatie Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht
spreker Robert Kragting

kosten € 36,50 (inclusief hand-out)

aanmelden tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen



Twee cursussen van 6 lessen

Van zondaar tot humanist
Umberto Eco, ‘De naam van de roos’

Tijdens de cursussen staat De naam van de roos (1980) van de Italiaanse schrijver
en filosoof Umberto Eco (1932-2016) centraal, zowel het boek als de verfilming
ervan door Jean-Jacques Annaud in 1986. Tijdens de twaalf bijeenkomsten
worden niet alleen de middeleeuwse onderwerpen behandeld, zoals de scholas-
tieke filosofie, het armoede-debat en de rol van de inquisitie, maar ook enkele
moderne, zoals de logica van de detective, de gespannen verhouding tussen geloof
en humor, en de invloed van de postmoderne filosofie op het boek van Eco.

De twee cursussen maken deel uit van de leergang Van zondaar tot humanist. In
deze leergang wordt de overgang van de late middeleeuwen naar de renaissance
behandeld. Steeds terugkerend motief is de worsteling van de zelfstandig denken-
de mens welke uiteindelijk leidde tot het ontstaan van het humanisme.

Als inleiding is er de lezing Het kloostertuintje van Walafried (p. 3), als ver-
dieping de 2-daagse excursie De verfilming van ‘De naam van de roos’ (p. 9).

De twee cursussen worden gegeven in Heerlen en Maastricht:

Heerlen
locatie Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren)
tijd woensdagochtend, 11.00-13.00 uur

data cursus 1 le halfjaar 2026, van 21/1 t/m 4/3, niet op 18/2
data cursus 2 le halfjaar 2026, van 18/3 t/m 22/4

Maastricht
locatie Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht
tijd donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom)

data cursus 1 le halfjaar 2026, van 22/1 t/m 5/3, niet op 19/2
data cursus 2 le halfjaar 2026, van 19/3 t/m 23/4

docent Robert Kragting

kosten € 160,- per cursusdeel

literatuur reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus
aanmelden tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen



Excursie van 2 dagen naar Duitsland
De verfilming van ‘De naam van de roos’

In de indrukwekkende cisterciénzerabdij Klooster Eberbach in Midden-Duitsland
werden in de winter van 1985/86 de interieuropnamen gemaakt voor de film De
naam van de roos. De regie lag in handen van de Franse regisseur Jean-Jacques
Annaud en hoofdrolspeler was Sean Connery (1930-2020). De film was, net als
het boek van Eco, meteen een klassieker. Het gehele kloostercomplex is recent
vakkundig gerestaureerd en volledig te bezichtigen.

Om nog meer in de sfeer van het middeleeuwse klooster te raken, overnachten we
in de modern gerestaureerde, voormalige Abdij van Michaélsberg in Siegburg, en
bezoeken we de oude kerk van de voormalige Rijksabdij van Kornelimiinster.

Tijdens de excursie zijn er een viertal activiteiten: twee themarondleidingen in
Eberbach - De filmopnames van ‘De naam van de roos’ en De cisterciénzers en
hun boeken, en twee lezingen van Robert Kragting - De Eberbach-bibliotheek
nader bekeken en De lach onder de loep.

De excursie wordt aangeboden naar aanleiding van de twee cursussen over Eco’s
boek De naam van de roos (p. 8). Inbegrepen zijn: het busvervoer; de entrees,
themarondleidingen en lezingen; de overnachting in Siegburg (avondeten bij
aankomst, logies en ontbijt). Niet inbegrepen: de twee lunches onderweg, de
drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard, alsook de eigen reis- en
annuleringsverzekering. De uitgebreide informatie en het inschrijfformulier zijn
te verkrijgen bij Rubico, of te downloaden via: www.rubico.nu

data dinsdag 10 en woensdag 11 maart 2026

vertrek dinsdag: = Maastricht, NS-station: 8.00 uur
Heerlen, Kerk Heerlerbaan: 8.30 uur

thuiskomst woensdag, ca. 17.30 uur

begeleiding Gemma Jansen en Robert Kragting

kosten € 335,- (toeslag eenpersoonskamer: € 30,-)

aanmelden tijdig aanmelden i.v.m. reservering hotel en gidsen

groepsgrootte 25-30 deelnemers



Cursus van 6 lessen

Filosoferen met Heidegger
“... dichterlijk woont de mens ...”

Alle aandacht gaat uit naar Heideggers voordracht “.. dichterlijk woont de
mens ..." (6 oktober 1951). Aan de hand van Hoélderlins gedicht In lieblicher
Bldue filosofeert Heidegger over het ‘wonen’ van de mens. Eerst lijkt het
‘dichten’ wel onverzoenlijk met het nuchtere wonen, maar als we het existeren
van de mens als een ‘wonen’ op de aarde en het ‘dichten’ als een ‘laten-wonen’
begrijpen, wordt het verband duidelijk.

Tijdens de bijeenkomsten lezen we de tekst in het oorspronkelijke Duits vanwege
Heideggers eigenzinnige taalgebruik. In de reader bij de cursus is naast de Duitse
tekst een Nederlandse vertaling afgedrukt.

De lezing Heidegger - ‘De veldweg’ (p. 4), de cursus Filosoferen met Heidegger:
‘Bouwen wonen denken’ (p. 6) en de themamiddag Heidegger - ‘Het geheim van
de klokkentoren’ (p. 7) kunnen dienen als inleiding.

De cursus wordt gegeven in Roermond en Maastricht:

Roermond
locatie MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond
tijd maandagochtend, 10.00-12.00 uur
data le halfjaar 2026, van 16/3 t/m 20/4
NB: De vierde les in Roermond is niet op maandag 6/4
(2e Paasdag), maar op vrijdag 10/4, 10.00-12.00 uur
Maastricht
locatie Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht
tijd dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur;
en ook: dinsdagavond, 19.00-21.00 uur (ook op Zoom)
data le halfjaar 2026, van 17/3 t/m 21/4
docent Robert Kragting
literatuur reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus
kosten € 160,-
aanmelden tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen
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Seminar van 5 dagen in Zwitserland

“Ik schrijf niet met de hand alleen ...”
Klaus Mann en Annemarie Schwarzenbach in Sils

Beiden reisden veel: Klaus Mann (1906-1949) trok met zijn zus Erika al in 1927-
1928 de aardbol rond, Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) reed met Ella
Maillart in 1939 met de auto helemaal naar Kabul (Afghanistan). En beiden
wilden grote schrijvers worden. Zij waren bevriend sinds 1930 en troffen elkaar
meermaals in het dorpje Sils Baselgia, 600 meter van Nietzsches geliefde Sils
Maria. Schwarzenbach huurde er een huis, Mann schreef er de meeste van zijn
romans. Ze voelden zich allebei ‘ontheemd’. Dat lag zeker niet alleen aan hun
geaardheid - hoogbegaafd, homoseksueel en artistiek -, maar ook aan hun
eigenzinnigheid, vrijheidszin en afkeer van het fascisme.

Het seminar wordt gehouden in Sils Maria, gelegen in een prachtige hoogvlakte,
omgeven door weidse meertjes en hoge bergtoppen. Robert Kragting geeft er elke
dag college en bespreekt teksten van Mann en Schwarzenbach die geschreven zijn
tussen 1935 en 1939. We maken kennis met twee heel bijzondere mensen en
ervaren niet alleen hun passies en genialiteit, maar ook hun zwaktes, twijfels en
angsten. Beiden waren fan van de filosoof Nietzsche en de dichter Rilke. Ook zij
komen in Sils aan bod. De inzet van het seminar is een prikkelende combinatie
van filosofie, literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis.

De activiteit is een 5-daags seminar met kleine excursies en korte wandelingen.
Niet inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten, uitgaven van persoonlijke aard
en de eventuele eigen reis- en annuleringsverzekering. De uitgebreide informatie
en het inschrijfformulier zijn te verkrijgen bij Rubico, of te downloaden via:
www.rubico.nu Als inleiding is er in januari een 2-daagse seminar Annemarie
Schwarzenbach - een kennismaking (p. 5).

data verblijf groep 1: maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni 2026
groep 2: maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni 2026

gids Robert Kragting

kosten € 465,- (excl. reis- en verblijfskosten)

groepsgrootte max. 14 deelnemers

NB het is zaak zelf op tijd een (hotel)kamer te reserveren
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Activiteitenlijst, 1e halfjaar 2026

5 januari

7 januari

8 januari

9 januari

11 januari

12 - 13 januari
15 - 16 januari
19 jan. - 2 mrt.
20 jan. - 3 mrt.
20 jan. - 3 mrt.
21 jan. - 4 mrt.
22 jan. - 5 mrt.
6 maart

8 maart

10 - 11 mrt.

16 mrt. - 20 apr.
17 mrt. - 21 apr.
17 mrt. - 21 apr.
18 mrt. - 22 apr.
19 mrt. - 23 apr.

15 - 19 juni
22 - 26 juni

Lezing ‘Het kloostertuintje van Walafried’, Roermond
Lezing ‘Het kloostertuintje van Walafried’, Heerlen

Lezing ‘Het kloostertuintje van Walafried’, Maastricht
Lezing ‘Heidegger - ‘De veldweg’’, Roermond

Lezing ‘Heidegger - ‘De veldweg’’, Maastricht

Seminar ‘Annemarie Schwarzenbach’, Roermond

Seminar ‘Annemarie Schwarzenbach’, Maastricht

Cursus ‘Heidegger: ‘Bouwen wonen denken’’, Roermond
Cursus ‘Heidegger: ‘Bouwen wonen denken’’, Maastricht (m)
Cursus ‘Heidegger: ‘Bouwen wonen denken’’, Maastricht (a)
Cursus ‘Van zondaar tot humanist: Eco - 1°, Heerlen

Cursus ‘Van zondaar tot humanist: Eco - 1°, Maastricht
Themamiddag ‘Heidegger - ‘Het geheim’’, Roermond
Themamiddag ‘Heidegger - ‘Het geheim’’, Maastricht
Excursie ‘De verfilming van ‘De naam van de roos’’, D.
Cursus ‘Heidegger: “... dichterlijk woont ...””, Roermond
Cursus ‘Heidegger: “... dichterlijk woont ...””, Maastricht (m)
Cursus ‘Heidegger: “... dichterlijk woont ...””, Maastricht (a)
Cursus ‘Van zondaar tot humanist: Eco - 2°, Heerlen

Cursus ‘Van zondaar tot humanist: Eco - 2°, Maastricht
Seminar “Ik schrijf niet met de hand alleen ...”, Zwitserland
Seminar “Ik schrijf niet met de hand alleen ...”, Zwitserland

Vooruitblik 2e halfjaar 2026

augustus

september
september
september
september
september
sept. - dec.

sept. - dec.

Lezing ‘Heidegger - ‘Scheppend landschap’’
Lezing ‘Het humanisme van Petrarca’
Themadag ‘Petrarca in Keulen’

Lezing ‘Holderlin - een kennismaking’
Themamiddag ‘Nietzsche leest Holderlin’
Themadag ‘Holderlin lezen ...

Cursussen ‘Van zondaar tot humanist:
Petrarca, ‘Brieven’ - 1 en 2’ (2 maal 6 lessen)
Cursussen ‘Filosoferen met Heidegger:

‘De Ister’ - 1 en 2’ (2 maal 6 lessen)
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‘Rubico - Filosofie en Cultuur’ is gehuisvest in Maastricht en stelt zich ten doel
mensen in aanraking te brengen met het gedachtegoed van de westerse filosofie
en hen daarin kritisch te vormen. Hiertoe worden o.a. lezingen, cursussen en
cultuurreizen verzorgd. De gedachte hierbij is dat filosofie niet op zichzelf staat,
maar veel raakvlakken heeft met talloze andere cultuurdisciplines, zoals
maatschappijgeschiedenis, archeologie en kunst. Rubico richt zich op de educatie
van volwassenen.

Oprichter en hoofddocent is de filosoof Robert Kragting. Reeds vele jaren
verzorgt hij cursussen filosofie in de regio Limburg, onder meer op de gebieden
van de Grieks-Romeinse wijsbegeerte, de moderne filosofie en de kunstfilosofie.
Zijn aanpak kenmerkt zich door het toegankelijk en beleefbaar maken van het
gedachtegoed van de grote denkers.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Rubico - Filosofie en Cultuur
t.a.v. de heer R. Kragting
Weustenraadstraat 3

6217 HZ Maastricht

tel. 043 - 363 13 31
bankrek.nr. NL20 RABO 0119 8191 39
www.rubico.nu

Afbeelding voorzijde:
Oedipus en de sfinx, binnenzijde van een Attische roodfigurige schaal,
ca. 470 v. Chr., Vaticaanse Musea.
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